BAĞIMSIZLIK DEMOKRASİ SOSYALIZM iÇiN 


Sayı: 48 
30Mart1979 
250 Kuruş 


Burjuvazi Türkiye'nin sorunlarına çözüm getiremez 


KURTULUŞ 
SOSYALİZM 


Burjuva iktidarları kendi sınıf çıkarları için 
Türkiye ekonomisini dar boğaza sokmuşlardır. Şimdi bunalımın faturasını işçi ve emekçilerin sırtına yüklemek istiyorlar, 


Burjuva iktidarları milyonlarca emekçinin 
insanca yaşamasını değil, emperyalizmin ve 
büyük tekelci sermayenin kârlarını yükseltmeyi düşünürler. 


Türkiye emekçi sınıflarının kurtuluşu sosyalizmle gerçekleşecektir. Bugün dünyanın üç- 
te biri sosyalist sistem içinde her türlü baskı ve 
sömürüden kurtulmuş olarak yaşıyor. 


(Yazısı 6.Sayfada) 


DİSK'te bunalım 


DİSK'in 1971'den bu yana içine düşürüldüğü 
© durumdan kurtarılması ve hareketin tekrar sınıf eksenine oturtulması için bağlı sendikaların demokratik bir işleyişe kavuşturulmasını sağlayacak tek 
tip tüzüğün kabulü DİSK üyeliğinin bağlayıcı koşulu haline getirilmelidir. 


1975'ten bu yana politik görüşleri nedeniyle 
@ DİSK veya DİSK'e bağlı sendika üyeliğinden çıkarılanlar hakkındaki bütün ihraç kararları kaldırılmalıdır. 
Türkiye İşçi Partisi, sınıf uzlaşmacılığına karşı 
etkin mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da sürdürecektir. 


(Yazısı 3.Sayfada) 


IMF Türkiye'den şunları istedi; 


Kamu kuruluşlarına alınacak personel 
sınırlandırılsın 


Ihracat yoluyla döviz geliri artırılsın 


Merkez Bankası'nın kamu kesimine 
verdiği krediler azaltılsın 


Toplu sözleşmelerde aşırı ücret taleplerinin önüne geçilsin 


Yatırım hızı yavaşlatılsın 


Yabancı sermaye yatırımları için teşvik tedbirleri uygulansın 


Ecevit Hükümeti İse 
Şunları Yaptı: 


1979 yılı programında ve bütçede kamu sektörüne alınacak personel sayısını % 20 ile sınırladı. 


İşçiturist ve bazı ihracat ürünleri için 
farklı kur uygulamasını getirerek, ihracatı teşvik etti. 


Merkez Bankası'nın kamu kesimine açtığı krediler donduruldu 


Toplu sözleşmelerdeki aşırı ücret taleplerinin önüne geçilmesi için Türk-İş 
ve DİSK patronlarla bir masaya oturtularak işçi sınıfı uzlaştırma yoluna sokuldu. 


Yabancı sermaye yatırımlarını özendirecek yeni bir yönetmelik hazırlandı. 


Yurtiçi tüketimin kısılması için fiyatlar alabildiğine yükseltildi. 


È 


3 Stokçular son zamlarla 


Ecevif in ekonomik önlemler pakefi 
emekçi sınıfların başında patladı 


Ecevit hükümeti bir yıl batının zengin 
kapitalist ülkelerinin borç vermesini bekledi. Bu umut boşa çıkınca da yeni bir 
ekonomik önlemler paketini uygulamaya 
başladı, Bu ekonomik önlemler paketi dar 
gelirli, emekçi halkın zararına işliyor. 


Ecevit hükümetinin ekonomik önlemler paketinden beklediği amaç, nüfusun 
ezici çoğunluğunu oluşturan işçi, küçük 
esnaf, zanaatkar, dar gelirli memur, topraksız köylülerin refah düzeylerini biraz 
daha düşürmek, tüketimlerini biraz daha 
kısmak. 


İĞNEDEN İPLİĞE ZAM 


Zam furyası ile başlayan önlemler, 
zam furyası ile sürüyor. İlkin benzine, gaza, motorine, demire, çimentoya, şekere 
zam yapıldı. Benzine, motora, akaryakıta 
zam yapıldığı için ulaşım pahalandı. Dolayısıyla tüm yiyecek maddelerinin fiyatları artmaya başladı. Elektrik, havagazı, 
şehir suyu, ulaşım pahalandı. Buna bağlı 
olarak giyecek fiyatları arttı. Hasılı iğne- 
den ipliğe, et, süt, yumurtadan ekmeğe 
zam geliyor. 


İnşaat malzemeleri pahalandığı için 
kiralar artıyor. Şehiriçi kamu ulaşım vasitalarında dar gelirli bir ailenin, çoluğu 
çocuğuyla bir Pazar gezmesi yapabilmesi 
bile lüks haline geldi. 


BÜYÜK SERMAYENİN KARLARI 
ARTSIN DİYE ÖNLEM ALINIYOR 


Ecevit hükümeti emeğinden başka hiçoir gelir kaynağı olmayan insanlara karşı 
böylesi bir politika uygularken, büyük sermayeye yeni yeni kâr artırıcı olanaklar 
sunmak peşinde. Önlemler, devletin fabrikalarında üretilen ve büyük sermayenin 
alıp kendi fabrikalarında işlediği ya da ti- 


caretini yaptığı malların fiyatlarının ucuz 
tutulmasını öngörüyor. Öte yandan, 
emekçilerin bir ömür boyu belki bir kez 
satın alabilecekleri çamaşır makinesi, buzdolabı ve televizyon gibi malların fiyatlarını serbest bırakıyor. Böylece küçük sermaye ucuza alıp pahalıya satmak olanağına kavuşuyor. Kârlarına kâr katıyor. 


Ekonomik önlemler Türkiye'nin ihracatının artırılmasını da öngörüyor. Oysa 
üretim artırılmadan ihracatın artırılması 
emekçi halk kitlelerinin daha da yoksullaşmasına yol açacak. Yurtdışına döviz 
için satılacak tarım ürünleri, ülkede insanların aç kalmasına neden olacak. 


İŞÇİ SINIFI PATRONLARLA 
UZLAŞMAYACAKTIR. 


Ecevit emekçi halka karşı ve büyük 
sermayeden yana bu politikasını yürütmek için işçi sınıfı ile büyük patronları 
uzlaştırmaya çalışıyor. Emekçi halkı bunaltan geçim sıkıngısı ve zamlar karşısında 
büyük patronlar işçi ücretlerinin artmamasını İstiyorlar. Ecevit, ekonomik önlemlerini kabul ettirmek için DİSK ve 
Türk-İş yöneticilerini büyük patronlarla 
aynı masaya oturttu. Ama tüm bu uğraşlar boşunadır. 


Türkiye içinde bulunduğu bunalımdan 
patronların kârlarına kârlar katarak kurtulamaz. 

Sanayide ve tarımda üretim, patronların, büyük toprak ağalarının kâr isteğine 
bağlı kaldıkça Türkiye'de bunalım sürecektir. 

Kurtuluş, emekçi halkın refahını yükseltecek bir biçimde dengeli ve sağlıklı 
üretim artışıdır. 

Kurtuluş, Türkiye ekonomisini çarpık 
yapısından kurtaracak emekçi halkın yararına alınacak önlemlerle sağlanır. 


Sosyalist ülkelerde 
fiyatlar yükselmez 


Sosyalist ülkelerde fiyatlar, patronların kârlarına kârlar 
katmak gibi bir işleve sahip olmadıklarından kırk yıldan beri hemen hemen aynı düzeyde kalmışlardır. 


Sosyalist düzende fiyatlar, emeğin verimliliğini artırmak, 
gelir dağılımını eşit düzeyde tutmak, yeni teknolojiler geliştirmek ve bir anlamda da piyasada arz ve talep arasındaki 
dengeyi sağlamak işlevine sahiptirler. 


Sosyalist düzen içinde fiyatlar artmaz. Aksine emekçi 
halkın gelirleri, artan üretimle birlikte yükselir. Böylece hal- 


TiP 


DİYOR Ki.. 


"Hükümet 'ekonomiyi güçlendirme 
programı' adı altında emekçi halk 
kitlelerinin yaşam düzeyini altüst 
ediyor." 


Hükümet uygulamaları, büyük sermayenin çıkarlarını koruyabilmek 
için iç ekonomik kaynakları zorlamayı amaçlayan girişimlerdir. 


Teşvik tedbirleri ile, ekonominin 
gerektirdiği oranda bir üretim artışı 
özel sektör eliyle hiçbir zaman gerçekleşemez. 


Yeni politika sonucu tekelleşme 
eğilimleri daha da artacak, fahiş tekelci kârlar elde edilecektir. 


Alınan bu tedbirlerle tatlı kâr yılları 
çoğaltılmak istenmektedir. 


Et ve tahıl gibi tarımsal ürünlerde 
“ne bulursan satılıktır" zihniyetiyle 
zorlanan ihracat, artırılamayan üretim karşısında emekçi halkı kıtlıkla 
karşı karşıya getirecektir. 


Emekçi halk yararına gibi görünen 
önlemler esaslı bir iyileştirme getirmeyecektir. 


Uygulanan önlemler IMF reçetesin- 
den alınmadır. 


Türk-İş ve DİSK, "ulusal çıkarlar" 
adına büyük sermaye ile aynı masaya oturtulmuş ve bu politikaya ortak edilmiştir. 


Bunalımdan kurtulmanın yolu, NA- 
TO, AET gibi emperyalist kuruluşların dümen suyundaki politikanın 
terkedilmesi, 


Sanayinin tekelci yapı kırılarak yeni 
baştan düzenlenmesi, 


gene milyonları vurdu e 

Davul zuma ile gelen 
zamlar stokçulara yaradı. 
Stokçular son zam furyasın- 
da gene milyonlarına milyonlar kattılar. Sigaradan 
nebati yağa, demirden çimentoya kadar birçok mala 
zam yapılacağını herkesten 
önce öğrenen açıkgöz spekülatörler, büyük kentlerde 
kuyruklar uzarken, bu malları alıp stok ettiler. Zamlar 
yürürlüğe girdikten sonra da 
piyasaya yeni fiyatlar üzerinden sürdüler. 


Š Ticari spekülasyonların önlenmesi 
Örneğin son iki yılda, çeşitli sosyalist ülkelerde emekçi için aracılığın ortadan kaldırılması, 
lerin elde ettikleri net gelir artışları şöyledir: 

Bulgaristan % 6,6, Macaristan % 5,3, Sovyetler Birliği 
“e 7,6, Demokratik Alman Cumhuriyeti % 10, Çekoslovak- 
ya % 9,4, Polonya % 5,9, Romanya % 12,2. 


Stokçular böylece milyonlarına milyonlar katarlarken Ecevit hükümeti ve 
CHP'li belediyeler de bundan kendilerine propaganda 
payı çıkardılar. Yapılan aramalarda bulunan stoklar 
radyo ve televizyondan ardı 
arkası kesilmeyen listeler halinde duyurdular halka. 
Ama yöneticilerimizin bulup ortaya çıkartabildiği 
stoklar devede kulak kalyordu. 


Köklü bir toprak ve tanm reformu 
yapılmasıdır. 


Türkiye doğal kaynaklanyla, bugünkü ekonomik yapısıyla; işçi ve 
emekçi kitlelerin örgüttenişi ve mücadelesiyle, burjuvazinin yönetiminde gelip saplandığı bu bunalımdan 
kurtulabilir. 


Sosyalist düzende karaborsacılık, stokçuluk, halkın zaranna kendi kişisel kârını artırmak, en ağır biçimlerde cezalandırılır. Hele halk zararına kendini -zenginleştirmek için 
kamunun malını çalan, kendi zimmetine geçiren kişiler için 
idama kadar varan cezalar verilir. Böylece sosyalist ülkelerde 
karaborsacılığa, stokçuluğa binde bir rastlanır. 


Bunun dışında sosyalist düzende tüm devlet hizmetleri 
bedavadır. Çocukların eğitimi için aileler para ödemezler. 
Hastaneler bedavadır. Kültür hizmetleri, sinemalar, tiyatrolar en düşük ücretlerle halka sunulur. 


GÖREV -2 


GÖREVW'den 


işçi sınıfıdır, 
umudumuz 


sosyalizmdir 


na oynana tadı kaçmış bir oyunu yeniden sahneye 
koymaya çalışıyorlar: Umudumuz Ecevit'ten sonra 
şimdi de yeni bir sahte umut piyasaya sürülüyor: Umudumuz 
Demirel, 
1977'de yapılan genel seçimlerde bir slogan ortaya çıktı. 
Dağ taş donatıldı “Umudumuz Ecevit" diye. İşsizlikten, yoksulluktan, birbiri ardına dizilen cinayetlerden çıkış yolu arayan 
emekçi kitlelere "Umudumuz Ecevit" kurtuluş ışığı olarak 
gösterildi. 
pi ükümet olduğu günden bu yana kendisine oy veren 


S on günlerde büyük sermaye gazeteleri bilinen ve oyna- 


kitlelere sırtını dönerek emperyalizm ve büyük sermayenin çıkarlarını koruyan Hükümetin başkanı olarak 

Ecevit'in "umut" olmadığı açık seçik ortaya çıktı. Türkiye 

ekonomisinin bunalımı artarken büyük burjuvazinin kârları da 

arttı. Bugün büyük sermaye sözcüleri, kuruluşları Ecevit ve hükümetinden memnunlar. Hükümetin aldığı “ekonomik önlemler" hep büyük burjuvazinin işine yarıyor. Kârlarını artırıyor. 

Öte yandan emekçi halka vaadedilenlerden neler yerine 

getirildi? Ecevit'in ve hükümetin karnesinde bu hanenin karşısına verilecek not sıfırdır. 

itleler en iyi kendi deneyleriyle öğrenirler. Bu kez de 

öyle oldu. Kitleler “umudumuz Ecevit"i denediler. 

Boşa çıktığını kendi deneyleriyle öğrendiler. Gerçek 

umudu görenlerin sayısı hızla artmaya başladı, Gerçek umudu 

görenler, ta başından beri “umudumuz işçi sınıfıdır, umudumuz sosyalizmdir" diyen Türkiye İşçi Partisi'nin etrafında toplanmaya başladılar, 
T ürkiye İşçi Partisi 1977 Genel seçimlerinde de, 11 


Aralık yerel seçimlerinde de meydanlarda, kahveler- 
de, gazetelerinde ve bildirilerinde bütün gücüyle haykırdı. Radyodan yapılan seçim konuşmalarında sürekli tekrarladı: Kurtuluş Sosyalizmdir. İşçi sınıfının bilimsel sosyalist 
Partisi her zaman doğruları görür. İşçi sınıfına ve emekçi halk 
kitlelerine kurtuluş yolunu gösterir. Türkiye İşçi Partisi hep bu 
doğruları gösterdi. Şimdi bu doğruları kendi deneyleriyle öğrenen işçiler, emekçiler de elbette TİP saflarında toplanıyorlar. 
TİP'in hergün yeni örgütler kurması, yeni üyeler kazanması bu 
gerçeğin somutlanmasıdır. 
B urjuvazi örgütlü sınıf hareketinden korktuğu kadar 


hiçbir şeyden korkmaz. Şimdiki telaşı da bundan geliyor. TİP Genel Merkezine, il ve ilçe lokallerine saldırılması, üyelerinin öldürülmesi, yaralanması boşuna değil. İşçiler, köy ve kent emekçileri toplumun en büyük gücüdür. Sayıları milyonlarla emekçinin gücü bütün engelleri aşacak kadar bü. 
yüktür. Örgütlendiği, kendi sınıf örgütlerinde biraraya geldiği 
ve kendi sınıfının Partisinde yer aldığı zaman bu gücün önünde 
kimse duramaz. Bu eği emperyalizm ve büyük sermaye 
çok iyi biliyor. Bildiği için de emekçi kitlelerin örgütlenmesini 
önlemek için elinden geleni ardına koymuyor. 


B ir yandan işçi, emekçi örgütlerine; onların bilimsel 


sosyalist partisi Türkiye İşçi Partisi'ne doğrudan saldırirken, diğer yandan kapitalist düzenin çıkmazını görmeye başlayan emekçileri yanıltmaya çalışıyor. "Umudumuz 
Ecevit" iflas etti. Yeni sahte umutları piyasaya sürüyorlar şimdi. Büyük sermaye basını Delirel'in gezilerinde halkın "Umudumuz Demirel" diye bağırdığını yazdılar. Kitleler sosyalizmin 
kurtuluş olduğunu, umudun kendi sınıflarının örgütlü gücü ol. 
duğunu görmeye başladıkça, onları nasıl burjuva partilerinin 
etrafında tutacaklarını şaşırdılar. 
mudumuz Demirel"'miş. Bu yalanı kimse yutmaz. 
Türkiye halkı Demirel'i de, onun parababalarının partisini de iyi tanıyor. Amerikan Morrison firmasının 
temsilciliğinden nasıl Başbakanlık koltuğuna getirildiğini de, 
Başbakanlık yaptığı bütün süre içinde emekçilere nasıl kan 
kusturduğunu da iyi biliyor. 
Artık boş umutlara karnımız tok. Umudumuz kendi sinifimızın örgütlü gücüdür. Umut sosyalizmdir. Gerisi boş hayaldir. 


Gündüz Mutluay 


DİSK Onur Kurulu, bağlı dört sendikayı geçici, 
bu sendikaların yöneticilerini de kesin ya da geçici 
olarak DİSK'ten çıkarma kararı aldı. 16 Mart günü kamuoyuna açıklanan bu kararlar sonucunda Maden-İş, 
Bank-Sen, Baysen ve Yeraltı Maden-İş Sendikaları geçici olarak DİSK üyeliğinden çıkarılmış oldular. 

Bu açıklamadan sonra DİSK'ten çıkarılan dört 
sendikanın üçünün yöneticileri bir basın toplantısı düzenleyerek ihraç kararına karşı çıktılar. DİSK'ten çıkanlan yöneticilerin basın toplantısında sözcü olarak 
konuşan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal 
Türkler, DİSK yöneticilerini tasfiyecilik, sınıf uzmaşmacılığı ile suçladı. DİSK Yürütme Kurulu üyelerinin 
çoğunun kendi sendikalarının yönetimlerinden uzaklaştırılmış tabansız yöneticiler olduğunu belirtti. 

Kısa bir süre önce "Ekonomik Önlemler Paketini" görüşmek üzere Ecevit'in karşısına patronlarla birlikte oturan DİSK yöneticilerini uzlaşmacılıkla suçlayan Kemal Türkler de, Genel Başkanı olduğu süre 
içinde DİSK'i CHP'nin kuyruğuna takmaya çalışan 
uzlaşmacı bir politika izlemişti. Aynı şekilde MESS'e 
karşı yürütülen grevlerin sonunda patronlarla uzlaşarak grup sözleşmesine razı olmuştu. 

Bugün dört sendikayı DİSK'ten çıkararak ilerici 
sendikal harekette tasfiyeciliğin yeni bir örneğini ve- 


DiSK’te bunalım 


4 sendika 
liyelikten 
çıkarıldı 


ren bugünkü yoneticiler, aslında Kemal Türkler ve ekibinin DİSK yönetiminde bulundukları zaman başlattiklan tasfiyeciliği sürdürmektedirler. Sosyal-İş sendikasının DİSK'ten çıkarılması, Türkiye İşçi Partililerin 
yönetimde olduğu diğer sendikalardan tasfiyesi her 
iki grubun elbirliği ile gerçekleştirilmişti. Bugün 
DİSK yöneticilerinden bazıları ile DİSK'ten çıkanlan 
Kemal Türkler ve beraberindekiler daha önce DİSK 
yönetiminde birlikte çalışmışlardı. 


DİSK Yürütme Kurulu üyelerinden Rıza Güven, 
Kemal Nebioğlu, Tuncer Kocamanoğlu kendi sendikalarının yönetiminden sosyalist ve bilinçli işçiler tarafından uzaklaştırılmışlardır. İşçileri temsil yetkileri 
ve hakları yoktur. DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar ise hiçbir sendikayı temsil etmemektedir. Fehmi 
Işıklar bilindiği gibi son DİSK Kongresine kadar Kemal Türkler ve ekibiyle birlikte çalışıyordu. Maden-İş 
sendikasının yönetimini antidemokratik tüzük ve uygulamalarla elinde tutan bugünkü oportünist yönetimle birlikte TİP üyesi öncü işçileri patronlarla anlaşarak 
işlerinden attıranlar, bugün çıkar ayrılıkları yüzünden 
karşı karşıya gelmişlerdir. 

Bugün or! çıkan sonuç DİSK'in 1971'den bu 
yana içine düşürüldüğü bunalımın devamıdır. 


Türkiye İşçi Partisi 
“Sınıf uzlaşmacılarına karşı 
mücadeleyi yükseltelim” 


İlerici sendikal hareketin durumunu değerlendiren 
Türkiye İşçi Partisi Başkanlık Kurulu DİSK'te yer 
alan son gelişmelere ilişkin olarak bir bildiri yayınladı. 


SINIF UZLAŞMACILARINA KARŞI 
MÜCADELEYİ YUKSELTELİM 


"Bazı sendikaların ve sendika yöneticilerinin geçici veya kesin olarak DİSK üyeliğinden çıkarılmaları 
ilerici sendikal hareketin yıllar önce içine itildiği bunalımın yeni bir sonucudur. 

“1971 sonrasında DİSK'in sosyal demokrasiye 
saptırılması yolundaki girişimlerin sonucu derin bir 
bunalıma itilmesinde şimdi DİSK üyeliğinden uzaklaştırılanların en önde rolleri 'olduğu hatırlardadır. 
Gerçekten de, 1971 sonrasında DİSK üst yönetimini 
oluşturan genel başkan ve bir kısım yönet 
reketi sınıf ekseninden uzaklaştınp sosyal demokrasiye saptırma girişimleri 1975'te yapılan 5. Genel Kurul'da tırmandırılmış ve Partimiz üyesi veya yanlısı 


“yöneticiler her türlü sahteciliğin de uygulandığı bir or- 


tamda DİSK yönetiminden uzaklaştırılmışlardı. Daha 
sonra, bununla da yetinilmeyip, Partimiz üyelerinin 
yönetimlerinde olduğu sendikaların eritilmeleri, bu 
sendikaların yılların oportünistlerine ve sendikal hareket içindeki durumları karanlık olanlara peşkeş çekilmesi, bunun başarılamadığı hallerde de DİSK dışına 
çıkarılmaları, Partimiz üyesi işçilerin işverenle anlaşılarak işlerine son verilmesi, bunların hepsi, şimdi 
DİSK üyeliğinden çıkarılanların ve onları çıkaranların 
elbirliğiyle gerçekleştirildi." 


TASFİYECİLERİN TASFİYESİ 


“Büyük burjuvazinin DİSK üzerindeki planları ile 
çakışan ve nesnel olarak büyük burjuvazinin işine yarayan bu operasyonlar şimdi kendi mantığı içinde tasfiyecilerin tasfiye edilmesi noktasına varmıştır. Son 
ihraçlar bunun kanıtlarıdır.” 


“Bununla beraber, Partimiz, son ihraçların, ihraçlara gerekçe yapılan davranışlar gibi, hareketi yeni 
zaaflarla ve tehlikelerle karşı karşıya bırakacak nitelikte olduğu görüşündedir. Belirtmek gerekir ki, ilerici 
sendikal hareketi güçlendirmenin ve geliştirmenin yolu, yeni tasfiyeleri gündeme getirmek değil, DİSK'i ve 
bağlı sendikaları demokratik bir işleyişe kavuşturmaktan geçmektedir. 


ci sendikal hareketin birliğini sağlamayı ve 
bunu korumayı devamlı gözeten ve buna dayanan bir 
politakanın ısrarlı, kararlı savunucusu olan Partimiz, 
DİSK'in 1971'den bu yana içine düşürüldüğü durumdan kurtarılması ve hareketin tekrar sınıf eksenine 
oturtulması için: 


1: 1976'ten sonra politik görüşleri nedeniyle 
DİSK veya DİSK'e bağlı sendika üyeliğinden çıkarılanlar hakkındaki ihraç kararlarının -bu arada son ihraç kararlarının- ortadan kaldırılmasını, 


2- DİSK'in ve bağlı sendikaların demokratik bir 
işleyişe kavuşturulmasını sağlayacak demokratik tek 
tip tüzüğün kabulünü DİSK üyeliğinin bağlayıcı koşulu haline getirilmesini, 


3- Sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine gerçekten 
bağlı, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelenin gereklerine uygun bir politikayı yürütebilecek bir yönetimin oluşturulmasını gerekli görmektedir. 


“Türkiye İşçi Partisi, işçi sınıfının ekonomik mücadelesini burjuvazinin çıkarlarıyla barıştırmayı öngören sınıf uzlaşmacılığına karşı etkin mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir. 

“Türkiye İşçi Partisi, farklı politik ve ideolojik 
tutumlara sahip görünseler de, ilerici sendikal hareketi 
sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinden uzaklaştıran, 
özünde anarko-sendikalist eğilimler taşıyan ve böylece hareketi burjuvazinin bazı kesimlerinin yedeğinde 
tutma sonucunu doğuran anlayışlara karşı etkin mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
sürdürecektir." 


GÖREV -3 


TİP 2.Büyük Kongresi toplandı 


Aydınlık ve güzel günler uzak değil 


© KONGREYE SUNULAN MYK ÇALIŞMA 

RAPORUNDA ÜYE SAYISININ ÜÇ KAT 
ARTTIĞI, BUGÜN PARTİNİN 53 İL ÇEV- 
RESİNE YAYILMIŞ OLARAK, 319 YE- 
REL ÖRGÜTE SAHİP OLDUĞU BELİRTİ- 
LİYOR 


Türkiye işçi sınıfının bilimsel 
sosyalist partisi Türkiye İşçi Partisi" 
nin 2. Büyük Kongresi Şubat ayı sonunda İstanbul'da Spor ve Sergi Sarayında yapıldı. Üç gün süren kongre boyunca dünya, Türkiye ve Parti 
sorunları görüşüldü, ileriye dönük 
kararlar alındı. 

1. Kongreden 2. Kongre'ye kadar TİP'in büyük bir hızla geliştiği, 
örgüt ve üye sayısının büyük oranda 
arttığı görüldü. Spor ve Sergi Sarayını dolduran binlerce partili ve izleyicinin coşkusu içinde süren Kongre çalışmaları içinde bir de Parti 
Gecesi düzenlendi. 

Yurdun dört bir yanından gelen 
delegelerin katıldığı 2. Büyük Kongre TİP'in yürüttüğü bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde 
ulaştığı yüksek bilinç düzeyi, mücadele kararlılığı ve örgütlülük düzeyini ortaya koydu. 

İşçi ve emekçilerin kurtuluşu 
yolunda mücadele eden Türkiye İşçi Partisi'nin 2. Büyük Kongresi 
Türkiye'nin aydınlık, güzel günleri- 
nin uzak olmadığını bir kez daha 
doğruladı. 

Yurt içinden ve dışından bine 
yakın kutlama mesajının geldiği 
Kongre'ye sunulan Merkez Yönetim 
Kurulu raporunda üye sayısının üç 
kat arttığı, bugün partinin 53 il çevresine yayılmış olarak, 319 yerel örgüte sahip olduğu belirtiliyordu. 

Üye bileşimi içinde de işçi üyelerin oranının artmaya devam ettiği, 
işçi üyelerin partinin toplam üyelerinin yüzde 57'sini oluşturduğu belirtilen raporda diğer üyelerin, köy 
emekçileri, teknik eleman, esnaf ve 
zanaatkarlarla öğrenci gençlerden 
oluştuğu gösteriliyordu. 


Sissis] 
T 


* Politik demokratikleşme sorununun, baskı ve kisıtlamaların daha ağır olduğu, etnik ayrıma dayanan eşitsizliğin sürdürüldüğü, son zamanlarda kışkırtma ve tertiplerin yoğunlaştırıldığı Doğu ve Güneydoğu Bölgesi için, 
daha da ivedi bir sorun olduğu görüşündedir. 


* Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin bir sömürge olmadığını, bı lgenin özgün çelişki ve sorunlarının, Türkiye'nin bütününün çelişki ve sorunlanyla birlikte, ancak 
işçi sınıfı iktidarında, sosyalist düzende tam ve nihai olarak çözümleneceğine olan inancını belirtir. 


* Faşist tırmanışın hızlandırılmasının ve faşizm 
tehdidinin, tekelci, büyük sermayenin ve büyük toprak 
sahiplerinin, sömürü düzenini kısıtlı demokrasi ortamında 
dahi sürdürmekte çektikleri zorluğun sonucu olduğu kadar bir yanıyla da emperyalizmin baskı, tertip ve planla- 


Türkiye İşçi F 


emekçile 


* Türkiye İşçi Partisi; işçi sınıfımızın, 
yoksul köylülerin, küçük üreticilerin, bütün 
kol ve kafa emekçilerinin her türlü baskı ve 
sömürüden kurtulması için mücadele ediyor. 

* Türkiye İşçi Partisi; demokratik hak ve 
özgürlüklerin, ulusal bağımsızlık ve çıkarların 
güçlü, tutarlı, yılmaz savunucusudur. 


O Burjuva iktidarları onyıllardır işçi ve 
emekçi kitlelere yalnızca işsizlik, yoksulluk, 
açlık getirmişlerdir. 

O Fiyat artışları her dönemde hızlanarak 
sürmüş, kapitalistlerin kârları artarken emekçiler daha da yoksullaşmışlardır. 

O Bugün çalışma çağındaki 15 milyon 
emekçinin dört milyonu işsiz, bir milyonu 
da yurt dışında çalışmak zorunda bırakılmıştır. 

O Köylerde küçük toprağını ağalara, tefecilere kaptırarak işsizliğe sürüklenen ve ürü: 
nünü yok pahasına kaptırarak yoksullaşan 
köy emekçileri çaresizlik içindedir. 

O Memurlar, öğretmenler, teknik ele- 


manlar sendik: 
nı, bakkal bor 

O Küçük e 
car ve sanayi 
edenlerin sayıs 


YOK: 
EMEKÇİL 


Milyonlarc; 
gün içinde yaş 
kapitalist söm 
der değildir. 1 
rin alnına zor 
ru ortadan k 
naklarına kav 
bütün öteki e 
sinde, Türkiy 
dele ederek h 
dan kaldıraca 
cek í 
ğun tümden « 
onuruna yakı 


işci Partis 


1961 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisi o günden 
burjuvazinin korkulu rüyası oldu. Partinin toplantılarına s 
sı, üyelerinin saldırıya uğraması hemen ilk yıllarda başladı 
tıları basıldı. Binaları yakıldı, yönetici ve üyeleri öldürüldü. 
tün bu baskı ve saldırılar sömürüye karşı mücadele ede! 
emekçilerin TİP saflarında örgütlenmesini engelleyemedi. 
çimlere sokmamak için her türlü yol denendi. Bütün bu en 
bir boşa çıkarıldı ve TİP 1965 seçimlerinde parlamentoya 
list milletvekili sokmayı başardı. Kıyamet de ondan sonra | 


Meclise giren 15 sosyalist milletvekili orada halkın gi 
Zi, dili oldu. Oyunları bir bir bozdu, çevrilen dolapları orta 
dı. Halka karşı hazırlanan birçok yasa tasarısının çıkmasır 
di. Anayasa Mahkemesine götürdüğü antidemokratik yas: 
ettirdi. 

Sömürücü egemen sınıflar TİP üzerindeki baskıyı, saldı 
daha artırdılar. 1969 seçimlerinde seçim yasasını değiştir 
in meclisteki milletvekili sayısını azaltmayı sağladılar. 
1971 yılına kadar TİP işçi sınıfının, yoksul köylül 


ia lan yoksun, ev kirasiödeyemez durumda. 
ve zanaatkarlar büyük tücilerin karşısında çaresiz, iflas 
ı durmadan artıyor. 

T 


J 
JULLUK İŞÇİLERİN, 
ERİN KADERİ DEĞİLDİR 


çi, köylü ve emekçinin buları kötü koşulların nedeni 


a yazdıkları bir yazıdır.-Bu zoalc dirr ik; insanca yaşama ola- 


“Sosyalizm gerçekleştirile- 
N © işsizliğin, yoksullutadan kalktığı, insan olmanın 
ır yeni bir dünya kurulacaktır. 
çi 


leri aşacaktır 


emekçilerin çıkarlarını yılmadan savundu. Amansız bir mücadele 
verdi. 12 Mart faşizmi bu mücadeleyi durdurabilmek için partiyi 
kapattı, yönetici ve üyelerini ağır hapis cezalarına çarptırdı. Sanıyordu ki, mücadele bitecektir. Elbette bitmedi. İşçi sınıfı var oldukça, sosyalizm için mücadele de var olacaktı. 

1975 yılında yeniden kurulan TİP gene engelleri aşa aşa bugünlere ulaştı. 1977 Genel seçimlerine TİP'i sokmamak için bin türlü 
engel çıkarıldı. Engeller aşıldı ve sosyalizmin gür sesi milyonlarca 
işçiye, emekçiye ulaştı. Uzun bir aradan sonra yeniden radyolar- 
dan "KURTULUŞ SOSYALİZMDİR”" sözleri heyecanla dinlendi. 

Şimdi seçim kanununda yeni değişiklikler yapılarak işçi sınıfı 
nin, emekçi kitlelerin önüne yeni engeller çıkarılmak isteniyor. 
CHP gene AP ve öteki gerici partilerle ortak komisyonda anlaştı. 
Seçim kanununa antidemokratik bir sürü hüküm getirmek için çaba 


bu yana 
ldirilma- 
Toplan- 
Ama bü- 


gösteriliyor. 


İşçi sınıfının sesi 
lamaz. İşte burjuvazinin yanıldığı nokta bu. Sosyalizmin gür sesi, 
örgütlü mücadelesi her hal ve şartta var olacaktır. Ve her türlü oyunu bozacak, engelleri bir bir aşarak hedefe ul: 


rtisi işçilerin, 
n partisidir 


İktidar oldukları süre içinde emperyalizme ve büyük sermayeye hizmet eden gerici 
burjuva partilerinin, AP'si, MSP'si ve MHP' 
siyle halka düşman yüzü muhalefette de apaçık görülüyor. Seçimlerden önce emekçi 
halka sayısız vaadde bulunan CHP de emperyalizmin ve ik patronların çıkarlarını korumayı hükümetinin baş görevi sayıyor. Kendisini destekleyen emekçilere sırtını döndü, 
zam üstüne zam yapıyor. Demokratik hak ve 
özgürlüklerin gerçekleştirilmesi için gereken 
adımları atmıyor. 


KURTULUŞ SOSYALİZMDİR 
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 
SOSYALİZMİ KURACAKTIR 


İşçiler, köylüler, milyonlarca emekçi için 
kesin kurtuluş sosyalizmdir. Türkiye İşçi 
Partisi sosyalizmi kurmak için mücadele ediyor. Hedefe doğru kararlı k ilerliyor. 
Kapitalist düzen içinde si ü sınırlamak 
için, daha ileri hak ve özgürlükler sağlamak 

l için işçi sınıfının, emekçi kitlelerin mücadelesini yönetiyor. 


Bir yandan kapitalist düzen içinde sağlanabilecek haklarla emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da 
gerçek kurtuluşun ancak sosyalizmle gerçekleşeceğini iyi bilen TİP; emperyalizme, faşizme ve kapitalizme karşı yılmadan mücadele 
ediyor. 

Bu mücadelenin başarıya ulaşacağını bugüne kadar sağlanan başarılar açıkça göstermektedir. 


SOSYALİZM GERÇEKLEŞECEK, Sö- 


MURU SONA ERECEKTİR. 


kısılamaz. Sosyalizm için mücadele durduru- 


aşacaktır. 


$ 
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Denizli'nin Gözler Kasabasında Ecevit'in umut olmadığını anlayan emekçiler, kurtuluşun ancak 


sosyalizmde olduğunu belirtiyorlar. 


Türkiye işçi Partisi 
hedefe doğru ilerliyor 


Örgütlenme çalışmalarını bütün yurt düzeyinde sürdüren TİP sælanna çeşitli burjuva 
partilerinin (o çıkmazını 
gören emekçiler katılıyorlar. 1961-1971 yıllan arasındaki on yıllık 
mücadele döneminden 
Türkiye İşçi Partisi'ni 
tanıyan ve güven duyan 
emekçiler yeniden TİP'e 
gönül veriyorlar. 

Denizli'nin Gözler 
Kasabası da TİP'in örgütlenmede hızla adım 
attığı yerlerden bi 


üyesi 
dört emekçinin yürüttüğü örnek mücadele ilerici işçi ve emekçilerin 
TİP'e olan sempatisini 
artırıyordu. 

1969 milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi 
Partisi'nin büyük oy aldığı Gözler kasabasında 


TİP'in 12 Mart faşiz- RUZ. 


Menemende gericilerin saldırılarına seyirci kalan emniyet görevlileri TİP ilçe merkezini basıp 


mince kapatılmasından 
sonraki seçimlerde oylar CHP'de toplanmaktaydı. CHP'nin üye sayısının da kabarık olduğu 
kasabada birçok yerde 
olduğu gibi delege se- 


Gözler emekçilerinin 


Son genel 


GÖREV'e mesajı 


TOM İŞÇİ, KOYLU VE EMEKÇİ KARDEŞLERİ- 
MİZE SESLENİYORUZ. KURTULUŞUMUZ 
ol- O BURJUVA PARTİLERİNİ YALANLARI, DALAVERAür- LARI VE KOKUŞMUŞLUKLARIYLA BAŞBAŞA BI- 
RAKIP DAHA GÜZEL GÜNLER İÇİN, SOSYALİZM 
İÇİN PARTİMİZ TURKİYE İŞÇİ PARTİSİ SAFLARIN- 
DA TOPLANALIM. ÇUNKU KURTULUŞ KENDİ EL- 
LERİMİZDEDİR. ÇÜNKÜ KURTULUŞ SOSYALİZM- 
DİR. UMUT TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ'DİR. : 
© BİZ GÖZLER KASABASI EMEKÇİLERİ BOŞ 
UMUTLARI BIRAKIP TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ SAF- 
LARINDA SOSYALİZM İÇİN MUCADELE ETMEYE 
KARAR VERDİK, BUTUN EMEKÇİ KARDEŞLERİ- 
MİZİ SAFLARIMIZA OMUZ VERMEYE ÇAĞIRIYO- 


Demirel'in gezilerinde yeni saldırı ve 
tertipler düzenleniyor 


demokratik kuruluş temsilcileri- 


ne saldırdılar. 


Demirel'in gezisi sırasında uğradığı İzmir'de AP ve MHP'liler 
terör estirmek istediler. 

İzmir'in Menemen ilçesinde 
Demirel'i karşılamak için toplanan AP ve MHP'lilerden oluşan 
kalabalık Türkiye İşçi Partisi'nin 
afişlerini yırttı. AP'li Belediye 
Başkanı ile birlikte kaymakam 
ve emniyet amirinin gözleri 
önünde yasadışı gösteri yapan 
gerici faşist karması gruba hiçbir 
müdahalede bulunulmadı. TİP 
afişlerini yırtıp üzerine AP afişlerini yapıştıran gericiler bu arada 
sopalarla çevrede gördükleri ilerici yurttaşlara saldırdılar. Saldırganlara dokunmayan güvenlik 
görevlileri Türkiye İşçi Partisi ilçe yöneticilerini emniyete götürmüşlerdir. İki TİP ilçe yöneticisi- 
ne emniyette işkence yapılmış, 
bu durum hükümet tabipliğinin 
raporu ile de tespit edilmiştir. 


Bu arada gerici saldırganların 
inden kaçan yurttaşlar yakalanarak yendien saldırganların 
önüne atılmışlardır. 

Belediye önünde toplanan saldırganlar burada da kanunsuz 
gösterilerine devam etmişlerdir. 
Hiçbir müdahalede bulunulmayan saldırganlar burada TİP aleyhine sloganlar atmışlar ve "Boran'dan hesap soracağız" diye 
bağırmışlardır. Daha sonra ağza 
alınmaz küfürler savuran ve halkı 
kışkırtmak için yalan haberler 
yayan gericilerin provokasyonu 
İşçi Partililer ve demoküçlerin bilinçli, kararlı di- 
ile sonuca ulaşamamıştır. 
Yasa dışı gösteriye ilişkin TİP ve 
CHP ilçe yöneticilerinin resmi 
makamlara yaptığı başvurulara 
kayıtsız kalınmıştır. 

Gericilerin yasa dışı gösteri ve 
saldırılarına seyirci kalan güven- 


çimlerinde yapılan yolsuzluklar bardağı taşıran son damla oldu. 
seçimlerde 
TİP Denizli ilinde seçimlere katılmadığı için 
CHP'ye oy veren Gözler 


İÇİN, 


emekçileri CHP'nin ve 
Ecevit'in umut olmadığım, hükümet olduğun- 
dan bu yana işçilere, 
köylülere ve e: ilere 
sırtını dönüp büyük sermayenin çıkarlarını korumayı görev edindiğini 
belirtiyorlar. 

AP, MHP ve öteki 
burjuva partilerinin emperyalizmin ve büyük 
sermayenin has partileri 
olduğunu gayet iyi bilen emekçiler, CHP'nin 
uyguladığı politikanın 
da sonunda aynı kapıya 
çıktığını, kurtuluşun 
ancak sosyalizmde olduğunu belirtiyorlar. 

GÖREV Gazetemize 
ulaşan haberler birçok 
şehirde ve köylerde AP, 
MHP ve öteki gerici partilerle birlikte CHP'den 
de kopmaların hızlandığını, Türkiye İşçi Partisi'nina ise hızla geliştiğini gösteriyor. 


lik kuvvetleri, bir gün önce TİP 
ilçe merkezini basmışlar, ışıkları 
söndürerek TİP yöneticileri ve 
“Demokratik Güçlerin Eylem 
Birliği” toplantısı için ilçe merkezinde bulunan demokratik kuruluş temsilcilerine saldırmışlardır. Hiçbir yasal dayanağı olmayan saldırı bizzat emniyet amiri 
Bahtiyar Atamaz ve Komiser 
Muzaffer tarafından yönetilmiştir. 
Türkiye İşçi Partisi İzmir İl 
Başkanlığı. olayları bütün belge 
ve tanıklarıyla birlikte adli ve 
idari makamlara bildirmiştir. 
Emniyette işkence gören TİP 
üyelerinin ancak emniyet önünde 
toplanan ilerici yurttaş kalabalığının baskısı ile kurtarılabildiğini 
belirten TİP yöneticileri, sorumluların sonuna kadar izleneceğini, olayın peşinin bırakılmayacağını belirttiler. 


Bu biroyun, 
adını 
sahibine sorun 


Önce faşist saldırılar vardı. Hergün insanlar öldürülüyor, sonra demeçler veriliyor ve saldırılar lanetleniyordu. Bir süre böyle gitti politik mücadele. MC iktidarlarına karşı "can güvenliği" talebi öne çıktı, MC 
gitti. CHP geldi. Faşist saldırılar daha da arttı. Ecevit 
birkaç ayda biter dedi. Ama biteceğine çoğaldı. Demokratik hak ve özgürlükler dedi, Ecevit. Ama sıkıyönetim zorlamalarına boyun eğmek zorunda kaldı. 


Sonra "ekonomiyi düzeltmek" sorunu gündeme 
geldi. Faşist'saldırılar gene devam ediyordu. Ama ekonomik sorunlar öne çıkmıştı. "Kemerleri sıkmak lazım" dedi. "Savurganlığa paydos" dedi. Ne zaman bu 
sözler işitilse peşinden zamlar gelirdi. Nitekim geldi. 
Kemerleri kimin sıkacağı, kimin savurgan olarak görüldüğü de belli oldu. Yani savurgan olan emekçi halktı, kemerleri de onun sıkması gerekiyordu. 


Böylece "muhalefetle" iktidar arasında da kavga 
iyice kızıştı. Demirel diyor ki, "zamlar milletin belini 
bükmüştür. İnsanlar açlığa ve yokluğa mahkum edilmiştir." Yalan mı? Doğru, Ecevit de diyor ki, "Ülkeyi 
bu noktaya getiren geçmişin savurgan iktidarlarıdır, 
biz geçmişten bir enkaz devraldık." Yalan mı? Buda 
doğru. Peki şimdi ne yapacağız? 


Bu hükümet, faşist saldırıların üstesinden gelememiştir. Demokratik hak ve özgürlükleri güvence altına 
alamamıştır, durmadan yeni zamlar yaparak emekçi 
halkı bunaltmıştır. Bunlar hep doğru. Peki Demirel 
bu doğruları söylemekten öte, ne istiyor? Nasıl düzelteceğini söylüyor? Hiç, Sadece şikayet ediyor. İktidara gelse ne yapacak? Eskisinden beter olacak herşey. 
Bu, gün gibi açık. 


Fakat asıl önemli olan onların değil, bizim ne yapacağımız. Yani işçiler emekçiler ne yapacak? Kötü 
dedik attık Demirel'i. Ecevit'i getirdik. O da bu işte. 
Yaptıklarıyla ortada. Şimdi ne yapacağız? 


Önce bu yapılanlardan kimin çıkarları gelişiyor 
ona bakmak gerekir. Geçen yıl büyük patronların en 
çok kâr ettikleri yıl oldu. Oysa geçen yıl "ekonomi 
batıyor" nutukları altında geçti. Peki bu yıl ne olacak? Yapılan zamlar, alınan önlemler kimin için? Gene büyük sermaye için. Demirel büyük sermayenin 
adamıydı. Gene de onun adamı. Siz Demirel'in hiç işçilerle emekçilerle iş yemekleri yediğini gördünüz 
mü? Ama büyük otellerde iş adamlarıyla yemekler yiyor. Ta Avrupa'lardan Demirel'in yemeğine katılmak 
için geliyor adamlar. Peki Ecevit kimin adamı? Zamlar kime yarıyorsa onun. 


O halde görmek gerekir. Bakmak değil, görmek. 
Bunlar büyük sermayenin adamlarıdır. Biri saldırgan, 
öteki güler yüzlü. Peki ne yapacağız? Soru hep bu. 
Ecevit'i bırakıp Demirel'e mi döneceğiz yeniden. Elbette hayır. Bu yağmurdan kaçarken doluya tutulmak olur. Yapacağımız iş önce bizim sırtımızdan 
oyun oynandığını ve bu oyunun da büyük sermaye çr 
karına olduğunu göreceğiz. Sonra da soracağız: Hepsi 
bir olup "sosyalizmden niye korkuyor bu adamlar" 
diye. 


Yavuz Ünal 
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Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalım kapitalizmin sonucudur 


Büyük sermaye karını 
sürekli olarak artırıyor 


Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bunalım kapitalizmin sonucudur. Türkiye gerçekten ağır bir bunalım yaşıyor. Bu bunalıma neden 
emperyalizme bağımlı geri ve 
çarpık kapitalist düzendir. Kapitalist düzenin egemen sınıfları büyük 
sanayiciler, bankerler, büyük tüccarlar ve büyük toprak sahipleridir. 
Ama bunalımın faturasını hep işçi 
ve emekçi kitlelere ödetmektedirler. Büyük sermayenin kârları hiçbir 
dönemde azalmamıştır. Bunalımın 
en çok arttığı dönemlerde de büyük 
sermayedarlar en büyük kârları sağlamışlardır. 1978 yılı büyük sermaye için en kârlı yıl olmuştur. 


İŞÇİ VE EMEKÇİLER İÇİN 
SONUÇ: DAHA ÇOK 
YOKSULLUK 


1978 yılı işçi ve emekçi milyonlar için daha önceki yıllar gibi sadece daha çok işsizlik, hayat pahallı- 
e daha çok yoksulluk getirmiştir. 
şçilerin, emekçilerin binbir güçlükle sağladığı haklar bir kalemde%llerinden alınmaktadır. 


Cumhuriyetten beri Türkiye'yi 
yöneten çeşitli burjuva partileri işçilerin, yoksul köylülerin, küçük 
üreticilerin, memurların, esnaf ve 
zanaatkarların; kısacası bütün emek- 
Çi sınıf ve tabakaların üzerinde gittikçe ağırlaşan bir baskı ve sömürü 
ağını örmüşlerdir. 


Demirel hükümetlerinden sonra 
Ecevit hükümetinin uyguladığı eko- 


nomi politikası da küçük esnaf ve 
zanaatkarlar için yıkım getiriyor. 
Fiyatlardaki büyük artışlar küçük 
sermaye ile geçimini sağlamaya çalışan esnafları işlerini yürütemez hale getirdi. Protesto olan, icraya verilen ve iflas ederek işsizliğe sürüklenen esnaf ve zanaatkarlar bir bir küçük dükkanlarını, atölyelerini kapatmak zorunda kalıyorlar. 


KARLI ÇIKAN SADECE 
EMPERYALİST ŞİRKETLER, 
BANKALAR VE TEKELCİ 
BUYUK SERMAYEDİR 


İşçiler, köylüler, memurlar, küçük esnaf ve zanaatkarlar, bütün 
emekçi sınıf ve tabakalar için yoksulluk artarken, büyük şirketler kårlarını durmadan artırdılar. Emperyalist para kuruluşu IMF'nin bütün 
isteklerini bir bir yerine getiren Ecevit hükümeti de Demirel ve ondan 
önceki hükümetler gibi büyük burjuvazinin çıkarlarını koruyor. CHP ve 
onun Genel Başkanı Ecevit oylarını 
aldığı işçi ve emekçilere sırtını döndü ve büyük sermayenin desteğini 
kazanmaya çalışıyor. 


BUNALIMDAN ÇIKIŞ YOLU VARDIR. 


Bunalımdan kurtulmak mümkündür. Türkiye İşçi Partisi, bunalımdan çıkış yolunu açık seçik gösteriyor: 

Ülke çıkarlanna uygun olarak, 
bugünkü NATO, AET gibi emperyalist kuruluşların dümen suyundaki 
politika terk edilmelidir. 


Başta Sovyetler Birliği olmak 
üzere tüm sosyalist ülkelerle ve bağlantasız ülkelerle karşılıklı, ulusal çıkarlara dayalı bir politika benimsenmelidir. 

Sanayideki tekelci yapı kırılarak 
yeni baştan düzenlenmeli, ticari 
alanda aracılık ortadan kaldırılmalıdır. 

Ülke çapında köklü bir toprak ve 
tarım reformu yapılmalıdır. 

Hükümet emekçi halk kitlelerine 
karşı büyük sermayenin çıkarlarını 
korumayı ve geliştirmeyi tercih etmiştir, Bu çıkmaz bir politikadır. 

GERÇEK KURTULUŞ 
SOSYALİZMDİR. 

İşçi sınıfı ve geniş emekçi kitlelerin her türlü baskı ve sömürüden 
gerçekten kurtulması ancak İşçi sınıfının iktidarında, sosyalist bir düzende mümkündür. Sosyalizmde' işsizlik, yoksulluk, açlık yoktur. Sosyalizm kimsenin kimseyi sömürmediği, bütün emekçilerin kardeşçe 
yaşadığı güzel bir dünyadır. 

SOSYALİZM BİR HAYAL DE- 
ĞİLDİR. İşçi ve emekçi kitleler bilinçlenip, örgütlenmekte baskı ve 
sömürüye karşı mücadele etmektedirler. Sosyalizmden yana güçler 
hızla gelişmekte, her gün yeni sınıf 
kardeşlerimiz mücadele saflarına katılmaktadır. 

Sosyalizmi kuracak olan Türkiye 
İşçi Partisi hızla örgütlenmekte, yeni üyeler kazanmaktadır. Türkiye 
İşçi Partisi'nin gelişmesi, güçlenmesi aydınlık geleceğimizin müjdecisidir. Kurtuluş uzak değildir. 


Örgütlü birleşik güç yenilmez 


Ortaköy A.G.M. Mühendisliğinde çalışan orman işçileri yeni mücadelelere hazırlanıyorlar. 


Ortaköy'deki orman işçileri 
Devrimci Toprak-İş'te birleştiler 


Çorum/Ortaköy A.G.M. mühendisli- 


ğinde çalışan işçiler zorlu mücadeleler sonunda DİSK-Devrimci Toprak-İş'te örgütlendiler. Ama bu o kadar kolay olmadı. 
MHP'li faşistler, örgütlenme çalışmaları 
için gelen Devrimci Toprak-İş örgütlenme 
sekreterini ve TİP Ortaköy İlçe sekreterini 
tehdit ettiler. Bununla da yetinmeyen fa- 
Şistler, sendikacı diye Çorum'dan ÜGD'li 
militanları getirdiler ve işçileri baskı altına 
almaya çalıştılar. Ama bu da sökmedi; 
sosyalistler bıkmadan, usanmadan gelenle- 


yor. 


rin sendikacı olmadığını, asıl sendikalarının Devrimci Toprak-İş olduğunu ve bu 
sendikada örgütlenmeleri gerektiğini işçilere anlattılar. Yapılan irade beyanını ezici 
çoğunlukla Devrimci Toprak-İş kazandı. 
1978 Mart ayından beri geçerli olmak üzere yapılan sözleşmeyle işçiler, ücretlerine 
yüzde yüz zam ve bazı sosyal haklar elde 
ettiler, Şimdi orman işçileri daha kararlı 
daha azimli yeni mücadelelere hazırlanı- 


Direnişteki Kıyı Tersanesi İşçileri Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Emir 


Babakuş'u dinliyorlar. 


Biga'daki Kıyı Tersanesi 
işçileri direnişe geçtiler 


DAHA ÖNCE, 1977 YILININ SON AYLARINDA AYNI 
İŞYERİNDE BİR DİRENİŞ YAPILMIŞ, FAKAT İŞVE- 
REN İŞÇİLERİN TUMUNÜ İŞTEN ATMIŞTI. BU KEZ 
TERSANE EMEKÇİLERİ BİRİKEN AYLIKLARI ÖDE- 
NİNCEYE KADAR İŞBAŞI YAPMAYACAKLARINI BE- 


LİRTTİLER. 


Çanakkale'nin Biga kazasında kurulu 
Kıyı Gemi Endüstrisi A.Ş. işçileri tekrar 
direnişe geçtiler. DİSK'e bağlı Limter.İş 
sendikasının örgütlenme çalışmaları yaptığı bu işyerinde 1977 yılı son aylarında 10 
gün süren bir direniş yapılmış, ancak işveren işçilerin tümünü işten atmıştı. Bir 
müddet sonra işveren, yeni alınan işçiler 
adına gizlice faşist işyeri sendikası ile sözleşme yaptı. 1978'de imzalanan ve üç yıllık olan bu sözleşme; işçilere hiçbir hak 
sağlamamış, üstelik Aralık ayından bu yana da işçiler aylıklarını alamamışlardır. 

İşveren Bahattin Gören müteahhitlik 
yapmakta ve Türkiye'de, Ortadoğu'da büyük ihaleler almaktadır. Ucuz emek kullanımıni çok iyi bilen patron, Ortadoğu'daki şantiyelerine çok para vaadleriyle Türk 
işçisi götürmekte, ancak orada çok az bir 
para karşılığı işçileri çalıştırmakta ve onları sefil bırakmaktadır. 

1976'da kurulan Kıyı Gemi Endüstrisi 
A.Ş. işyerinde 40.000 Dwt'luk gemi ya- 


pılabilmektedir. 300 işçinin çalıştığı bu 
işyerinde, mühendis ve teknik elemanlar 
dışındaki tüm işçiler, Biga'nın Değirmencik, Aksaz, Yeni Çiftlik, Kocagür ve Kemer köylerindendir. İşveren “sizi işyeri- 
ne ortak yapacağım" diye birçok köylüye 
topraklarını sattınp paralarına el koymuş 
ve bu insanları da ayda 1.500 TL karşılığı 
köle gibi çalıştırmaktadır. 


Limter-İş Sendikası'nın tekrar örgütlenmeye başladığı bu günlerde (15.3.1979) 
işçiler tekrar direnişe geçmiş ve biriken 
aylıkları ödeninceye kadar işbaşı yapmayacaklarını belirtmişlerdir. Diğer tersanelerde de olduğu gibi, Kıyı Tersanesi işçileri daha iyi yaşam koşulları elde etmek 
için, kendi sendikalarında örgütlenmeleri 
gerektiğini kavramış ve Limter-İş'te örgütlenmeye karar vermişlerdir. 

YAŞASIN TERSANE İŞÇİLERİNİN 
ŞANLI MÜCADELESİ, YAŞASIN LİM- 
TERİŞ. 


DÜNYADAN 
GELİŞMELER 


GENTO'da 
Türkiye 
yalnız kaldı 


1955 yılında Soğuk Savaş'ın en hızlı döneminde emperyalist ülkelerin 
Orta Doğu'daki çıkarlarını korumak için kurdurulan Bağdad Paktı, daha sonraki adıyla CENTO İran ve Pakistan'ın çekilmesiyle ortadan kalktı. 

İran ve Pakistan'ın bu paktan çekildiklerini açıklamasından sonra Ankara da, paktın tasfiyesi işlemini yükümlendi. } 

CENTO'da İngiltere de üye olarak bulunuyor. ABD ise "gözlemci üye" 
sıfatını taşıyor. Ancak pakt yıllardan beri Amerikan çıkarların bekçiliğini 
yaptı. 

Türkiye, CENTO'nun dağılacağını, çeşitli belirtilere rağmen kestiremediğinden, örgütün içinde yalnız kaldı. Örneğin CENTO'nun Türk Genel Sekreteri Kamuran Gürün, İran ve Pakistan'ın örgütten ayrıldıklarını açıklamadan 
bir iki gün önce yaptığı bir konuşmada, "Şimdiye kadar üyelerden bir ayrılma 
isteği gelmediğini, bu yüzden örgütün devam etmemesi için bir neden görme- 


li YT dümen suyundan çıkamayan Türk dış politika- 


s, bir kez daha CENTO'nun dağılmasıyla acıklı bir duruma düşüyordu. EE 


İran'da 

Savak ajanları 
halâ 

görev başında 


İran'daki devrim doğal gelişmesini gösterirken, gizli ajanlar ve SAVAK 
artıkları sinsice bu gelişmeyi torpillemeye çalışıyorlar. Gizli ajanların ve SA- 
VAK artıklarının son numaraları, Humeyni yanlıları ile İran'da oldukça güçlü 
olduğunu ortaya koyan sol kanat arasındaki silahlı çatışma çıkartmak ve bir 
iç savaşın patlak vermesini sağlamak. 

Gizli ajanların İran devrimine karşı yürüttükleri bozguncu kampanya, 
şimdi İsviçre'ye sığınmış olan eski bir SAVAK yöneticisi, Perviz Sabeti tarafından yönetiliyor. Sabeti'ye Şah'ın İran dışına kaçırdığı paralardan milyonlarca dolar verdiği biliniyor. Böylece Şah birgün yeniden İran'a dönüp kanlı 
saltanatını sürdüreceğini umuyor. 

Ama İran'daki devrim süreci içinde halka ihanet edenler, İran halkının 
parasını çarçur edenler, İran halkının kanına girenler, eski SAVAK ajanları ve 
yöneticileri, sahtekarlar kurşuna diziliyorlar. 

İran halkı kışkırtmalara karşı uyanık davranıyor. 


Mersin Soda Fabrikası işçileri 
mücadeleyi kazanacaktır 


Çin, 
Victnam'dan 
dersini aldı 


— — m 


SEKİZ AYDAN BERİ DE- 
VAM EDEN MERSİN SODA 
FABRİKASI GREVİ, SODA 
İŞÇİLERİNİN ZAFERİYLE 
BİTECEKTİR. 


BASKI UYGULAMALARI 
İŞÇİ SINIFI MUCADELE- 
` SİNİ DURDURAMAZ. 


Mersin Soda Fabrikası'nda 8 Ağustos 1978 tarihinde başlayan grev başarıyla devam etmektedir. 
1975'te kurulan ve Türkiye'nin tek soda fabrikası 
olan Mersin Soda Fabrikası'nın 1978 yılı net kân 
250 milyona varmaktadır. Buna rağmen işveren toplu 
sözleşmede işçilerin hiçbir isteğini kabul etmemiş ve 
kasıtlı bir şekilde, Petrol ve Kimya İşçileri Sendikasıyla uzlaşmaya yanaşmamıştır. 

Sendika tarafından başlatılan grev Bakanlar Kurulu tarafından, hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden, 
önce bir ay, daha sonra da iki ay ertelendi. Bu süre 
içinde işveren boş durmamış ve işçileri destekleyen 
teknik eleman ve mühendislerin tümünü işten atmıştır. Çalışan işçilerin tümünün iş akitlerinin feshedildiği Mersin Soda Fabrikası, şimdi Nevşehir'den getirilen 
bir askeri birliğin eğitim sahası olarak kullanılmaktadır. Baskı unsuru olarak, evlerinin önüne mavi berelilerin konduğunu belirten işçiler, "Erteleme süresi biter bitmez grevimize devam edeceğiz ve haklı mücadelemiz zaferle bitecektir" demektedirler. Biz de ekliyor 
ve diyoruz ki, Mersin Soda Fabrikası işçileri mücadelelerinde yalnız değildir, tüm demokratik güçler yanlarındadır 


Vietnam topraklarına utanmazca bir saldırı düzenleyen 
Vietnam halkından gereken dersi aldıktan sonra geri çekilmiştir. 
Vietnam'ın hedef olduğu bu saldırı karşısında sosyalist ülkeler top- 
Tuluğu 40 yıldan beri emperyalizmin silahlı gücüyle çarpışan Vietnam halkının yanında yer almıştır. 

Çin saldırısının püskürtülmesinden sonra Vietnam F omünist 
Partisi bir açıklama yaparak Sovyetler Birliği'ne Çin salcırısı sırasında Vieatnam'a göndermiş olduğu aktif dayanışma için teşekkür 
etmiştir. 

Şimdi Çin ile Vietnam arasındaki görüşmeler başlamaktadır. 
Bu görüşmelerde Vietnam, Çin'in bir daha böylesi bir saldırganlığa 
kalkmaması için yasal anlaşmayı yapacaktır. Çin, dünya emperyalist sisteminin maşalığını sürdürdüğü takdirde, Güney Doğu Asya" 
nm diğer küçük uluslarından da gereken cevabı alacağı kuşkusuzdur. 
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1979 Uluslararası 
Çocuk Yılı ve çocuklar... 
Bizim çocuklarımız... 


Birleşmiş Milletler çocuk 
Hakları Beyannamesi (1959) 


© Şefkat, Sevgi ve Anlayış Görme Hakkı 

© Yeterli Beslenme ve Sağlık Bakımı Hakkı 

@ Parasız Eğitim Hakkı 

© Oyun ve Eğlence Olanaklarından Yararlanma Hakkı 

© Bir Ad Sahibi ve Bir Ülkenin Vatandaşı Olma Hakkı 

© Bedence ve Zihince Özürlüler İçin Özel Bakım Hakkı 

© Felaket Zamanlarında Yardım Görmede Öncelik Hakkı 

© Topluma Yararlı Olacak Biçimde Yetişme ve Kişisel Yeteneklerini Geliştirme Hakkı 

© Uluslararası Barış ve Evrensel Kardeşlik Bilinci İçinde Yetişme Hakkı 


Bütün Bunlardan Irk, Renk, Dil, Din, Ulus ve Toplumsal Köken Farkı Gözetilmeksizin Yararlanma Hakkı 


Türkiye'den bazı gerçekler.. 


© Türkiye'de canlı doğan 1000 


bebekten 154'ü hiç yaşama- 
dan ölmekte, 1000 bebekten - 
6'sı ise anormal olarak doğmaktadır, 


0 - 4 yaş grubu çocuklarda 
ölüm yüzdesi köylerde yarıyı 
geçerken, kentlerin gecekondu 
bölgelerinde ise yüzde 40'ı buluyor. 


Çocuk ölümleri ve hastalık nedenleri, beslenme yetersizliği, 
vitamin eksikliği ve sağlıksız 
çevre koşullarından olmaktadır. 


Köylerde ve kentlerin gecekondu kesimlerinde O - 5 yaş 
grubu çocukların yarısı beslenme yetersizliği gösteriyor. Bu 
çocukların çoğunda kansızlık 
ve raşitizm bulunmaktadır. 


Yurt dışında çalışan işçi çocuklarımızın yüzde 40'ı hiçbir 
öğrenim kurumuna kayıtlı bulunmamaktadırlar. 


o Ülkemizde iki milyona yakın 


kimsesiz, korunmaya muhtaç 
çocuk bulunmasına karşın, 
yalnızca on üç bini devlet kurumlarında bakılmaktadır. 


Ana-babası yurt dışına çalışmaya giden yarım milyon çocuk, aile, sevgi ve şefkat ortamından yoksun büyümeye çalışmaktadır. 


Tarım, sanayi ve hizmetler kesiminde çalışan 6 milyonu aşkın emekçi kadının bir milyon 
çocuğunun yalnızca beş bini 
okul öncesi eğitim kurumların- 
dan yararlanabilmektedir. 


Resmi istatistikler, 7-15 yaş 
arası 10 milyon çocuğun iki 
buçuk milyonunun hiç okuma 
yazma bilmediğini göstermektedir. 


Ülkemizde çocuklar televizyonla, sinemalarla, çizgi romanlarıyla, bol resimli gazetelerle ve diğer araçlarla sömürülmektedir.. 


